Het is niet altijd makkelijk om ande-
ren als waardige rivalen te zien. Voor-
al als we ze niet leuk vinden. Toch is
het de beste manier om zelf beter te

worden in het oneindige spel.
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isschien heb jij dit ook wel eens: dat je
om je heen kijkt en het lijkt of ieder-
een het beter doet dan jij. Persoonlijk
voel ik dan een golf van jaloezie op-
wellen. Dan baal ik dat zij wel in een blad staan en
ik niet. Of dat zij wel uitgenodigd worden bij een
gezamenlijke klant en ik niet. Natuurlijk weet ik
dat deze collega’s (concurrenten) allemaal aardige
mensen zijn. En dat ze kennis van zaken hebben.
Dat we elkaar het beste gunnen. En dat we alle-
maal het beste voor de financieel adviseur willen.

Toch zijn er momenten dat ik ze allemaal de loef af wil steken. Er gaat dan
veel energie zitten in wat ik allemaal nog niet heb bereikt en dat helpt per

definitie mijn bedrijf niet verder.

Simon Sinek schrijft in zijn boek ‘Het oneindige spel’ over ‘waardige riva-
len’. Daar viel voor mij het kwartje. De manier waarop ik naar mijn concurren-
ten kijk, zegt natuurlijk helemaal niets over hen maar alles over mezelf. Maar
in plaats van me te concentreren op mijn eigen sterke en verbeterpunten was
ik gefocust op de punten van een ander en hoe ik die kon verslaan: ik ben be-
zig met een wedstrijd en die wedstrijd wil ik winnen. Het probleem van deze

wedstrijd is dat alle regels arbitrair zijn en com-
pleet door mijzelf bepaald. Mijn concurrenten
houden zich per definitie niet aan mijn regels. In
een oneindige wedstrijd moet ik niet kijken naar
concurrenten, maar naar waardige rivalen.

MEDESPELERS

Waardige rivalen zijn medespelers die ons kun-
nen helpen ons spel nog beter te kunnen spelen.
Het is het waard om jezelf mee te vergelijken. Het
maakt daarbij niet uit welk spel ze zelf spelen.

Of wie ze zijn of waar je ze tegenkomt. Het voor-
naamste is dat ze iets net zo goed (of beter) doen

Kies je
waardige
rivalen zo

strategisch
mogelijk

ESSENTIELE VAARDIGHEDEN

dan jijzelf. Op deze manier kun je van ze leren en

jezelf ontwikkelen op de vlakken waarop jij beter

wilt worden.

Kies je waardige rivalen zo strategisch moge-
lijk: je wilt rivalen die eigenschappen hebben die
jouw zwakke punten aan het licht brengen en je
stimuleren jezelf voortdurend verder te verbete-
ren. Dat is essentieel om in het oneindige spel te
blijven.

De voordelen van het verbeteren via een waar-
dige rivaal:

- ze helpen ons vooruit met wat we doen: als je
je waardige rivaal goed in de gaten houdt en
uitzoekt wat hem/haar beter maakt, kan je dit
gebruiken voor je eigen dienstverlening. Goed
gejat is beter dan slecht bedacht.

+ ze helpen ons met inzien waarom we iets
doen: een goede analyse van je rivaal maakt
inzichtelijk waar jij het verschil (voor je klan-
ten) kan maken. Klanten willen iets te kiezen
hebben. Leer van je waardige rivaal wat jou nu
essentieel anders maakt W
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